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“Ik heb me vaak afgevraagd 
wat kalkoenen van Kerstmis 
zouden vinden als ze denken 
konden. Ik ben bang dat ze het 
niet als een tijd van vrede en 
welwillendheid zouden zien.”
Bertrand Russell (1872-1970)

“Ik weiger aan te nemen dat de 
mensheid zo tragisch gebonden is 

aan de sterrenloze middernacht 
van racisme en oorlog dat het 

stralende ochtendgloren van vrede 
en broederschap nooit een 

realiteit kan worden.”
 

                                             Martin Luther King (1929-1968)  

Vrede en alle goeds!
Zachte Krachten Brief 54 - december 2025 en januari 2026

Beeld: Pixabay
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Colofon

Het doel van de Zachte Krachten Brief is het delen en verspreiden van wat goed is 
en deugd doet, de zachte krachten meer kans geven.

De brief verschijnt 10 x per jaar en wordt per e-mail BCC verzonden als pdf. 
Uiteraard mag de brief worden doorgezonden.

Voor het inzenden van bijdragen kan gebruik worden gemaakt van dvdglind@hotmail.com

De brief is een initiatief van Dirk van de Glind  www.dirkvandeglind.nl
met Morgenland Uitgeverij: www.morgenlanduitgeverij.nl 
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Zachte Krachten Kring Apeldoorn
Donderdagen 8 januari  en  5 februari. Mail voor info (zie colofon)

Lezing: A.M. de Jong en 100 jaar Merijntje Gijzen
Zondag 18 januari, 10.30 uur, De Kapel, Potgieterweg 4, Bloemendaal

Zondag 25 januari, 14.30 uur, Dorpskerk, Molenweg 2, Terwolde
Vrijdag 30 januari, 19.30 uur, Protestantse Kerk, Beekbergerweg 7, Loenen

Woensdag 25 februari, 15.00 uur, Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth 

Lezing door Emma J.J. Voerman: 
Wat je van iemand met autisme kunt leren over communicatie

met presentatie  van haar prentenboek “Liedewij” Zie pagina 23
Woensdag 4 februari, 15.00 uur, Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Dooerth  

Lezing:  Levenskunst als weg naar vrede
Donderdag, 8 januari, 19:30 uur, KEK huis Beekstraat 5, Epe

Lezing: Het lef om op te staan, de Bijbel zonder vrome praatjes
Donderdag, 5 februari, 12:00 uur, Colmschate

Lezing:  De zachte krachten zullen zeker winnen!
Donderdag, 22 februari, 14.00 uur, Chaam

     Zachte Krachten Agenda

Wil je iets opgenomen hebben in de volgende Zachte Krachten Agenda,
mail je informatie dan voor of op de 15e van de maand.
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     De volgende Zachte Krachten Brieven  

     Een blijk van waardering

Een goed voorbeeld
Dat is het thema van ZKB 55 die eind februari verschijnt. Fijn als je laat weten wie voor 

jou een goed voorbeeld is (geweest) en waardoor. Denk aan ontmoetingen, ervaringen en 
gebeurtenissen, eventueel ook uit de geschiedenis. Uiteraard kun je ook denken aan het 

begrip “voorbeeldfunctie”: wie zouden het goede voorbeeld moeten geven?
Mail je bijdrage(n) voor of op 15 februari.

Thema ZKB 56 (maart): Lef    /     Thema ZKB 57 (april): Oeps...

Beeld: NOS Jeugdjournaal

Een blijk van waardering voor de gratis Zachte 
Krachten Brief wordt zeer op prijs gesteld. 

Dat kan met een zelf te 
bepalen bedrag(je) 
via de QR-code.

Mooier nog: 
doe jezelf een boek 
cadeau uit de 
Webshop van Morgenland Uitgeverij

Beeld: Pngtree

https://www.morgenlanduitgeverij.nl/
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Vandaag stop ik de oorlog
ga ik in gesprek
met wat mij denkt te domineren
 
Vandaag stop ik de oorlog
verbind ik mij
met wat er niet mocht zijn
 
Vandaag stop ik de oorlog
maak ik ruimte
om te zien wat nodig is
 
Vandaag stop ik de oorlog
keer ik naar binnen
zoek geen afleiding meer van buiten
 
Vandaag stop ik de oorlog
kijk ik iedere angst recht in de ogen
om de Liefde daarachter te ontmoeten
 

LiefdeWerk: 
Vanuit een diep verlangen naar een echte hartgedragen samenleving, met meer 
verbinding en authenticiteit, ben ik in 2014 gestart met mijn praktijk LiefdeWerk. 
Opgeleid als levenscoach (Sonnevelt), opsteller (Hylke Bonnema) en yogadocente (Deva 
Deva) ben ik hierin graag van betekenis voor anderen. Welkom op mijn site. 

Vandaag stop ik de oorlog
schep ik kleine beetjes

vrede in mij
 

Zo binnen
zo buiten

vandaag stop ik de oorlog.

Uit: 1e bundeltje Liefdewerk 
‘Boodschappen van Liefde’ - Angela Roelen

Vandaag stop ik de oorlog

Boodschappen van Liefde
Angela Roelen

https://www.liefdewerker.nl/
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PACE

‘Hoi Oop.’

   ‘Ha die Tijl; kom je weer gezellig een 
potje schaken?’

‘Ja, ik haal het bord en de stukken wel 
even.’

   ‘Vorige keer heb je mij verslagen. 
Je hebt toen zeker thuis wel de vlag 
uitgestoken?!’

‘Natuurlijk niet! Maar Oop, omdat je 
het over de vlag hebt, wil ik je wat 
vragen.’

   ‘Wat wil je weten, wijsneus?’

‘Ik fietste uit school met Kas mee en 
die rijdt anders dan ik normaal doe. 
We kwamen langs een kerk en daar 
zag ik een aparte vlag hangen.’

   ‘Hoe zag die er dan uit?’

‘Hij had een heleboel kleuren die 
gestreept waren en er stonden grote 
witte letters op.’

   

‘Weet je nog welke letters?’

‘Effe denken hoor… O ja, het waren de 
P, dan een A, daarnaast een C en de 
laatste letter was een E.’

   ‘Daar stond PACE; Je spreekt het uit 
als paatsjeh. Het is een Italiaans woord 
en het betekent: VREDE.’

‘Waarom zetten ze dat er dan niet op? 
Dan snapt iedereen het.’

   ‘Het is een internationale vlag, 
die dus in meerdere landen wordt 
gebruikt. De meneer die hem heeft 
bedacht was een Italiaan, dus logisch 
dat hij het Italiaanse woord voor vrede 
gebruikte.’

‘En die kleuren, betekenen die ook nog 
iets?’

   ‘Zeker, het zijn de regenboogkleuren. 
Die staan voor “hoop”.’

‘Zeker de hoop dat er ooit eens echt 
vrede komt?’

   ‘Dat heb je helemaal goed, maatje.’

Kleinzoon & Oop
Willem Olierook
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‘Waarom is er geen vrede in de wereld 
Oop?’

   ‘Daar vraag je me wat… Het is heel 
ingewikkeld. Het heeft te maken met 
grote problemen en ruzies tussen 
landen, die vaak al heel lang aan de 
gang zijn.’

‘Waar gaat het dan om?’

   ‘Meestal is het een strijd om macht 
of er zijn economische belangen; 
gedoe om grondstoffen en zo.’

‘Het heeft dus met geld en spullen te 
maken. Kinderen leren dat ze eerlijk 
moeten delen, maar grote mensen 
gaan daar oorlog om voeren…’

   ‘Tja…, en vaak is het al eeuwenlang 
hommeles tussen bepaalde landen 
of groepen. Dat wordt van de 
ene generatie aan de volgende 
doorgegeven.’

‘Helemaal niet cool, Oop. Hoe kan dat 

ooit goedkomen?’

   ‘Ik weet het niet knul, maar één   
ding weet ik wel: we lossen deze 
problemen niet op door oorlog en 
strijd.’

‘Misschien moeten mensen gewoon 
wat aardiger zijn voor elkaar.’

   ‘Dat zou een heel mooi begin 
zijn Tijl: aandacht hebben en 
vriendelijkheid tonen; als we dat over 
de aarde kunnen verspreiden, dan 
wordt het leven al een stuk beter voor 
heel veel mensen.’

‘Die gekleurde vlag is inderdaad 
belangrijk Oop. Elke keer als ik ‘m 
voortaan zie, zal ik aan ons gesprek 
denken…’ 

  ‘Jij bent míjn hoop voor een 
prachtige toekomst, maatje… En nu de 
stukken op het bord!’

Afbeeldingen: Vecteezy, Freepik en Pixabay
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Als je ver genoeg vooruit kijkt, 
zie je het einde van de nacht.

We lezen veel de krant en zien te weinig wat we hebben...
Het regent in ons denken en er is zoveel te doen.
Men zegt, de waarheid is een leugen
Maar wat is die leugen dan?

Elke stelling die we innemen is een gemiste kans,
een gemiste kans van inzicht
dat we eigenlijk niets weten.
We zien alleen nog spoken en we vergeten te leven.

Wat je geeft, is wat je krijgt
en je krijgt wat je verdient.
De wereld is zoals jij haar wilt zien.

De schoonheid van de wolken als je de zon ziet ondergaan
en de sterren die we volgen, als ze vallen voor de maan.

De vijand die je ziet
zijn molens in de wind
je blijft ertegen vechten en je wordt erdoor verblind.
Ja, de tijden zijn soms donker
en de wereld soms verward.
Maar wie ver genoeg vooruit kijkt,
ziet het einde van de nacht.

Naar: Stef Bos, Het uitzicht

We wensen je 
een heel mooi en liefdevol 2026 toe!
Hans en Annette Schot 

Beeld Pixabay   
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Wachten

De dieren hadden met elkaar afgesproken
op het strand, zoals ze dat wel vaker deden.

Alleen Dolfijn was er nog niet.
 

‘Ik vind wachten hélemaal niet fijn’, zei Haas.
‘Wachten duurt altijd véél te lang.’

‘Ik vind wachten ook niet fijn’, zuchtte Mol.
‘Ik ben altijd bang dat ik voor niets wacht.

Of dat waarop ik wacht niet fijn is
of tegenvalt als het er is.’

 
‘Ik heb nog nooit over wachten nagedacht’,

zei Nijlpaard, terwijl hij probeerde
alle zandkorrels te tellen.

 

Uil was lang stil. Hij dacht aan
alles waar je op kunt wachten en

wat je kunt verwachten en wat niet.

 Het woud van Holst
Winny Bogaards
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‘Ik denk’, zei Uil, ‘dat ik wachten heel fijn vind
als ik wacht op iets moois. Dan kan ik ernaar
verlangen. Maar…, als ik iets spannends of
naars kan verwachten of niet wéét wat er

gaat komen, dan…’
‘… dan word ik héél onrustig!’, riep Mier,

‘en dan ga ik nóg harder werken’.
 

Uil knikte: ‘Dat doe ik ook! Maar dan wordt
alles nóg veel zwaarder en dan…’

‘… en dán zijn wij er!’, bulderde Leeuw die
– met Slak op zijn rug – rustig had geluisterd:

‘Als er iets moois gebeurt vieren we feest en anders...’
‘… blijven we heel dicht bij elkaar’, zei Slak zacht.

 
(En als je van ver naar de dieren keek,

die in een kring elkaar vasthielden,
dan leek het wel of ze licht gaven.)

Dit is een van 
de verhalen uit  
Hartjesdag in Het 
woud van Holst.

Op
de site van Winny 
kun je  je 
abonneren op de 
gratis Nieuws- & 
Lief-brief uit 
Het woud van 
Holst.

Interview van Winny met vlinder:

Dit gesprekje met Vlinder uit ‘Hartjesdag in Het woud van 
Holst’ heeft al een tijdje geleden plaatsgevonden. 
 
Winny: ‘Vlinder, waar kom jij eigenlijk vandaan?’

Vlinder: ‘Van Overal. En jij?’

https://www.hetwoudvanholst.nl/
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Winny: ‘Ik ben geboren in Rijswijk, aan de Henriette Roland 
Holstlaan.’

Vlinder: ‘Heet daarom het woud: Het woud van Holst?’

Winny: ‘Het heet het woud van Holst omdat Henriette Roland 
Holst zo’n mooi gedicht schreef. Ze schreef dat liefde alles 
overstijgt en dat de zachte krachten zeker zullen winnen.’

Vlinder was even stil.

Winny: ‘Waar denk je aan?’

Vlinder: ‘Dat ik aan Mol vroeg, toen ik op 
reis zou gaan, of hij altijd voor liefde wilde 
kiezen.... 
Weet je... dat ik héél veel van Mol houd?’

Winny: ‘Dat weet ik, Mol houdt ook veel 
van jou.’

Vlinder glimlachte: ‘En nu zie ik voor me 
dat Mol net deed of hij vloog en toen 
vliegdansten we door het hele 
woud van Holst.’

Winny: ‘En jullie hebben ook heel veel 
liedjes bedacht, samen.’

Vlinder knikte.

Weer was het stil

‘En nu...’, zei Vlinder zacht, ga ik 
weer naar Overal toe.’

Winny: ‘Dag lieve Vlinder, goede reis.’
 

Via deze link vind je meer over dit boek, en kun je het eventueel bestellen.

https://www.morgenlanduitgeverij.nl/product/20684094/hartjesdag-in-het-woud-van-holst-winny-bogaards
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Verschijnt binnenkort:

Voor de liefhebbers van “Godly Play” en “Kindertheologiseren”. Voor wie 
er meer van wil weten. Voor wie er al mee werkt. En voor wie er mee wil 

gaan werken. Dit rijke werkboek van Liesbeth Winters-Jonas 
verschijnt 24 januari.

Via deze link vind je meer informatie en kun je het boek eventueel bestellen.

https://www.morgenlanduitgeverij.nl/product/21110285/land-van-verwondering-liesbeth-winters-jonas
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Een dienende herder

Als in overoude tijden bleef het leven 
saamgedrongen rond de kerk, in 
altijd weerkerend, vertrouwd ritme, 
waar elk jaar in elke fase nieuwe 
herinneringen zich knoopten aan 
de oude. En zo was de pastoor het 
natuurlijk middelpunt van dit gestadig 
wentelend leven, de eerste figuur 
van het dorp. De veelbeminde oude 
pastoor Flooren, die de mensen onder 
elkaar goedmoedig vertrouwelijk 
“’t ouw Floske” noemden en die 
onvoorwaardelijk geëerbiedigd werd 
en door ieder aanbeden, zelfs door de 
kwezels en de farizeeën, in wier ogen 
hij lang niet streng genoeg was. Onze 
kleine, magere pastoor met zijn 

bleek ascetengezicht, waarop in ieder 
rimpeltje een glimlach school, die 
voor ieder een goed woord had, een 
olijk grapje voor elk kind op straat en 
zijn laatste stuiver voor wie de moeite 
nemen wou hem met een verzonnen 
lamentabel verhaal aan boord te 
komen. Meneer pastoor, die zich een 
knecht Gods voelde en de dienende 
herder zijner parochie, van niemand 
kwaad wilde horen, voor alles een 
verschonende verklaring gereed had, 
omdat hij het werkelijk boze geen 
plaats  in de wereld gunde en ieder 
arm, zwak mensenkind regelrecht 
de zaligheid van het paradijs in wou 
voeren.

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat het eerste deel van Merijntje Gijzens jeugd en jonge jaren 
verscheen. Een goede reden om extra aandacht te schenken aan het veelzijdige en relevante 

oeuvre van deze markante schrijver. 

Het fragment komt uit Herinneringen uit mijn jeugdland, postuum verschenen in Land en volk van 
Brabant (1950). Het is opgenomen in Treffende woorden van A.M. de Jong
Via deze link vind je er meer over en kun je het boek eventueel bestellen.

Treffende woorden 
A.M. de Jong

Nieuw-Vossemeer, geboorteplaats van De Jong                                                                A.M. de Jong, 
getekend door George van Raemdonck

https://www.morgenlanduitgeverij.nl/product/19248697/treffende-woorden
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Een oud geheim
De  stal is leeg, geen vrouw, geen man, geen kind meer te bespeuren
geen spoor van vuur of licht een ongemeen vreemd gebeuren
iemand zit buiten op de bank moe van het lange staan
en zegt: kom man, laten we verder gaan
Pijn en angst in moed verkerend leven nieuw geboren
en Licht dat om ons geeft een lied om aan te horen
Leven van hart tot hart een wekkend oud geheim
Zou het een pad naar Kerstmis kunnen zijn?

Geschreven en ingezonden door  Luc Cooreman      afbeelding: Pixabay
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Vrede en alle goeds!

Het afgelopen jaar met al zijn 
onrust, chaos en uitdagingen, 
heeft mij iets waardevols 
geleerd: vrede is geen 
eindpunt, maar een manier van 
kijken. Niet iets dat vanzelf 
verschijnt, maar een innerlijk 
kompas dat we telkens opnieuw 
moeten afstemmen. 
Ik dacht altijd dat wijsheid 
met de jaren komt, maar 
inmiddels zie ik dat alleen 
de momenten waarop we 
écht aandachtig leven ons 
wijzer maken. Dit is één 
van de geschenken die ik 
mocht ontvangen dit jaar. 
Geen spectaculaire inzichten 
maar verfijning door kleine 
verschuivingen in bewustzijn.
Als ik terugblik, zie ik kleine 
mozaïeken van innerlijke groei. 
Een bijzonder gesprek met 
een voorbijganger dat mijn 
hart opende, een stilte die liet 
horen hoe vol mijn hoofd soms 
is, een pijnpunt dat zich na de 
nodige worsteling wist om te 
vormen tot helderheid. 
En zo kom ik bij dat vaak 
haastig uitgesproken zinnetje: 
vrede en alle goeds. Ik weiger 

het te gebruiken als een 
routinematige nieuwjaarsgroet, 
maar als uitnodiging tot 
reflectie. Vrede betekent 
niet dat alles probleemloos 
is. Voor  mij is de uitdaging 
om middenin de onrust en 
wervelingen toch contact te 
houden met mijn diepste zelf, 
met mijn eigen centrum. Dat 
je niet hoeft te verharden om 

Kleintje van de dag
Ellen van der Mee
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jezelf te beschermen, maar 
zachtheid kunt uitdelen en 
inzetten als kracht. Alle goeds 
zie ik graag in het licht van de 
erkenning van al wat aanwezig 
is. Het goede dat we kunnen 
oefenden in kleine daden van 
vriendelijkheid of een gebaar 
van oprechte eerlijkheid naar 
ons zelf. Een nieuwe focus op 
dat wat klopt, wat ons voed en 
doet groeien in plaats van alles 
wat ontbreekt. 
Door de jaren, ervaar ik hoe 
oude thema’s zich steeds 
opnieuw lijken te herhalen, 
maar dit keer bezien vanuit een 
ander perspectief, vanuit een 
nieuwe binnenkant. Stap ik het 
nieuwe jaar in omdat de datum 
verandert? Of door alles wat ik 
heb doorleefd, heb losgelaten 
en liefdevol heb omarmd? 
Goede voornemens zijn niet 

aan mij besteed. Wel wil ik  
even een moment stil staan 
om te erkennen dat we met 
elkaar verder zijn gekomen 
da we misschien aanvankelijk 
dachten, gewoon door aanwezig 
te zijn. Het afgelopen jaar 
heeft ieder van ons gevormd. 
Zou dat misschien de essentie 
van ‘Vrede en alle goeds’ kunnen 
zijn? Geen voornemens en 
toekomstperspectief maar een 
keuze in wie wij willen zijn. 
Op de drempel van het nieuwe 
jaar ligt mijn focus niet op 
meer en beter worden, maar op 
vollediger zijn. Mijn intentie is 
om ruimte te geven aan alles 
wat zich in het licht aandient, 
om vrede te dragen als kompas. 
Om het goede te herkennen in 
ons zelf én elkaar. 

Beelden: Pixabay
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Vanuit je binnenste
Lineke Landman

Kwetsbare wensen
Eleanor McEvoy

Beeld: Bert Ernste

Laat de wortel van de liefde in je binnenste groeien:
uit die wortel kan slechts het goede voortkomen.

Klik op de afbeelding en je ziet en hoort de lieve video Fragile wishes:

https://www.youtube.com/watch?v=hkvqsieNs0U&list=RDhkvqsieNs0U&start_radio=1
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Verlossende kwetsbaarheid
van een baby in een voerbak

Het geboorteverhaal van Jezus is in al z’n eenvoud van 
een ontroerende en verbijsterende schoonheid. Er is een 
wereld in nood, verscheurd door het platte eigenbelang 
en excessieve geweld van heersende EGO’s, en Waarach-
tige Liefde meent verlossing te kunnen bieden met een 

baby in een voerbak. 

In christelijke kringen wordt de verlossing in verband 
gebracht met het kruis waaraan de pasgeborene 

later zijn gruwelijke marteldood sterven zal. Maar 
de oproep van Liefde is zoveel dichterbij: Kijk naar 
dit pasgeboren, totaal kwetsbare kind en laat al je 

verdedigings-mechanismen, al je grootheidswaan en 
machtsaanspraken vallen, word zelf ook weer naakt 

en kwetsbaar en weet dat alleen Waarachtige Liefde je 
draagt en je bestaan vol van betekenis kan laten zijn. 

Klik hier voor de video bij dit boek.

Mocht je je tijdens de 
wintermaanden (weer, of toch 

nog eens) willen verdiepen 
in leven, werken en woorden 

van Jezus van Nazareth, 
dan kan dit boek je goede 

diensten bewijzen. Het staat 
vol met degelijke informatie 

en verfrissende inspiratie.

Via deze link kun je een 
gedeelte van het boek inzien 

en het eventueel bestellen.

Niet goed? Laat het weten en 
je krijgt je geld terug.

https://www.youtube.com/watch?v=7JtS31eVsDY&t=7s
https://www.morgenlanduitgeverij.nl/product/19248914/het-lef-om-in-liefde-te-leven-jezus-zonder-vrome-praatjes
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Klein pleidoor 
voor zachtheid

De decembermaand heeft een 
speciaal karakter. In de donkere 
dagen voor kerst lijkt ons hart 
open te gaan, zijn we milder 
gestemd, bezien de wereld met 
een zachtmoedige blik. Zelfs 
de televisiereclames spiegelen 
ons een beeld voor waarin de 
gebukten en gebeukten worden 
ondersteund en gedragen, fouten 
worden weggepoetst, gelukkige 
gezinnen bejaarde buren aan 
tafel nodigen en zwervers 
worden voorzien van erwtensoep 
en broodjes oude kaas en 
achterham. Er zijn romantische 
kerstfilms, kerstbomen, glitter 
en een eindeloze stroom lichtjes, 
zowel buiten als binnen. Kranten- 
en folderbezorgers krijgen een 
royale fooi, de pakketbezorger 
kerstkransjes en koffie voor 
onderweg. 
Heel ons wezen straalt liefde en 
vergevingsgezindheid uit. Nou… 
heel ons wezen?

Er zijn toch ook momenten 
waarin deukjes worden geslagen 
in deze roomboterzachte idylle. 
Een paar voorbeeldjes van de 
afgelopen dagen: zo sprong ik 

vorige week neuriënd op de fiets 
om broodjes te gaan halen en 
nam op de straathoek iets te 
veel de binnenbocht, waardoor 
een mevrouw in een SUV moest 
remmen om me niet aan te rijden. 
Zij liet het raampje zakken, stak 
haar zorgvuldig opgemaakte 
hoofd naar buiten, opende haar 
mond en debiteerde een aantal 
volzinnen, waarin voornamelijk, 
naast een niet-aflatende stroom 
geslachtsdelen, de wens naar 
voren kwam dat zij me liever 
onder dan boven het asfalt zag.

Ik vatte dat op als de vrucht 

   Leen ziet het zo 
    Leen Jonker
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van een opvoeding waarin het 
opdoen van spreekvaardigheid 
ruim aan bod was gekomen 
en vervolgde, toch enigszins 
in de war, mijn weg naar de 
supermarkt.

Daar deed ik twee 
volkorenbollen in een zakje en 
liep naar de enige kassa die open 
was. Bij het laatste zijpad werd 
ik ingehaald door iemand, die 
blijkbaar huisvader was van een 
immens gezin. Zijn karretje was 
helemaal volgeladen, er kon geen 
snoeptomaatje meer bij.

Hij was nét voor me bij de kassa 
en begon, na eerst een blik naar 
achteren geworpen te hebben, 
de boodschappen op de band te 
laden. Daar stond ik met mijn 
broodjes. De man keek niet 
meer op of om. Al mijn milde 
medemenselijke gedachtes 
schrompelden ineen tot het 
formaat van een doperwtje. 
Liefst had ik hem ook een blik 
toegeworpen, maar dan één van 
een liter en gevuld met bruine 
bonen. Geduld bleek een schone 
zaak te zijn.

Dit soort gebeurtenissen blijft 
altijd wel een paar uurtjes door 
mijn hoofd zeuren. Het gebeurt 
iedereen: we maken allemaal 
fouten en foutjes, schatten 
situaties niet helemaal goed in 
of zijn gewoon in gedachten 
verzonken en letten niet goed op. 
En soms heb je met iemand te 
maken die een beetje chagrijnig 

is. Te kort geslapen, hete 
koffie op een splinternieuwe 
trui gemorst of tenen gestoten 
aan de tafelpoot. Kom je wel eens 
in aanraking met iemand die jou 
betrapt op een foutje, een klein 
miskleuntje, daar breed zijn of 
haar verontwaardiging over doet 
blijken, maar natuurlijk ook zelf 
van die fouten maakt! Op dat 
moment niet in de gaten heeft 
dat niemand, ook hij of zij, echt 
volmaakt is.

Als ik me dat kan inprenten en er 
ook beter naar kan leven, kan ik 
het je toeroepen voor het komend 
jaar: vrede en alle goeds!!

Afbeeldingen: Pngtree en Pixabay
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Kaal
De bomen staan kaal te zijn,
scherp afgetekend tegen de winterlucht,
tot hun essentie ingekeerd,
tot wat ze - voor het oog verborgen -  zijn.
Verloren ging hun tooi, hun pracht.
Niet langer verhullen zij zichzelf.
De bomen staan kaal te zijn
en zijn eerst nu geworden die ze zijn:
roerloze luisteraar naar binnen,
naar wat diep verborgen leeft en klinkt.
Zoals die boom: de mens
die inkeert tot zichzelf
Die achterlaat wat hij was,
buitenkant, en leert te luisteren
naar wat in stilte wordt gezegd.
Die boom, die mens,
zo arm, zo rijk. 

Hans Stolp.

Ingezonden door Hannie van Schie

afbeelding: Pixabay
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De eeuwige ezel

Gertrudeke van der Maas en Dirk van de Glind

“Het donkere zoekt naar voordeel en genoegen voor zichzelf. Het 
is er altijd opuit voor zich winst te behalen, ten koste van anderen. 

Maar het goede, het lichte denkt niet aan zichzelf alleen: het wil 
alle mensen blij en gelukkig zien. Het boze moet werken in het 

verborgene, met slinkse streken en bedrog. Het goede spreekt open 
tot iedereen. En het goede zal winnen. Want het is veel talrijker en 

machtiger. Zo moeten jullie aan de wereld en de mensen denken en je 
moet zorgen dat je in de strijd tussen goed en kwaad aan 

de goede zijde komt en blijft.”

A.M. de Jong (1888-1943) In zijn jeugdroman Een Bataafs driemanschap, die hij schreef in het begin van 
WOII, legde hij deze woorden een Bataafs (lees: Germaans) hoofdman in de mond.

Dat je mag ontvangen, geven en doen wat goed is. 
Vandaag, morgen en alle dagen.

De eeuwige ezel - Wouter Berns
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Verschijnt binnenkort:

Voor iedereen die er niet bij hoort: De wereld heeft jou nodig!

Dit prachtige prentenboek verschijnt 5 februari

Via deze link vind je meer informatie en kun je 
het eventueel al bestellen/reserveren

Via deze link zie je de video van het boek in een pril stadium

https://www.morgenlanduitgeverij.nl/product/21403212/liedewij-prentenboek-door-emma-j-j-voerman
https://www.youtube.com/watch?v=VuzL7m-jzjk
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    Kunsten voor de ziel
    Tom Schoemaker

Misschien wel de essentie 
van de christelijke leer is 
dat God mens werd, dat hij 
niet een God op afstand wil-
de zijn maar zo dicht moge-
lijk bij de mensen. Dus zelf 
mens.

Altijd is dit volledig erkend 
door de kerken, maar te-
gelijkertijd hebben we het 
er heel moeilijk mee. Het 
begint al in de Bijbel, waar 
dan toch op zijn minst iets 

bijzonders rondom die be-
valling moest zijn. Maria 
had geen omgang met een 
man, zij was maagd. Later 
werd zij eeuwigdurende 
maagd, zelfs na verschillen-
de andere kinderen gebaard 
te hebben.

Op de één of andere ma-
nier hebben de eerwaarde 
mannen van de kerk moeite 
gehad met de vagina van 
Maria (alsof ze daar iets 

Doe als God dit jaar: word mens!
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Tom Schoemaker       Zijn werk is te zien op  Instagram@toms.portfolio

mee te maken hadden). 
Maar niet alleen de man-
nen. In de middeleeuwen 
had een vrouw, Brigitta van 
Zweden een grote invloed 
op het denken over Maria 
en over kerst. In een visioen 
zag ze hoe Maria op het 
punt stond om te bevallen. 
Zij was zo diep in gebed dat 
ze niet eens merkte dat er 
opeens een kind naast haar 
op de grond lag te huilen. 
In de kunstgeschiedenis is 
deze afbeelding de ‘Jezus 
op de koude grond’ gaan 
heten. Het maagdenvlies 
bleef intact.

Op 27 juni 2024 werd het 
sculptuur ‘Crowning’ van 
Esther Strauß in de Maria 
Ontvangenis Dom in Linz, 
Duitsland geplaatst. Een 
bijzondere keuze omdat het 
gaat om een beeld van een 
barende Maria in een kerk 
gewijd aan de maagdelijk-
heid van diezelfde Maria. 
Een dappere keuze ook, 
omdat de commissie niet de 
goddelijkheid van Maria en 
Jezus wilde laten zien, maar 
juist die menselijkheid. Die 
betrokkenheid. Die em-
pathie. Die liefde voor de 
mensen. 

Dat het een dappere keu-  
ze was bleek al snel. Na  
vier dagen werd het hoofd 
van Maria door een bezoe-
ker afgehakt. Deze vond het 
een godslasterlijk beeld dat 
zeker niet in een kerk hoor-
de. Dit is de plaats om God 
te ontmoeten, niet voor zo-
iets menselijks als een pijn-
lijdende, barende vrouw.

Er moet nog veel water door 
de Rijn. Er zijn miljarden 
beelden en schilderijen ge-
maakt van Maria, maar ik 
ken maar drie afbeeldingen 
van een barende Maria. En 
al die drie beelden roepen 
veel weerstand op. Het valt 
kennelijk niet mee om mens 
te worden met de mensen. 
Maar het is mijn kerstwens;

Doe als God dit jaar: word 
mens!
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Soms gaan de dingen, uiteindelijk, niet van kwaad naar erger.

Sommige jaren weerstaan de muskaatdruiven de vorst, gedijt het 
groen, mislukt de oogst niet.

Soms mikt een mens hoog en gaat alles goed.

Soms doet een volk een stap terug van oorlog, kiest een eerlijk mens, 
besluit dat ze het genoeg kan schelen, dat ze een vluchteling niet arm 
kunnen laten.

Sommige mensen worden waarvoor ze geboren zijn.

Soms lopen onze beste bedoelingen niet verkeerd af, soms doen we 
wat we wilden doen.

Soms smelt de zon een veld vol verdriet dat hard bevroren leek.

Moge het jou/jullie in 2026 gebeuren.

Heintje Flikweert

Beeld: Pixabay

Soms....
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Nieuwjaar

Een heel nieuw jaar dat staat te blinken
als zonnelicht in kinderogen;

een heel nieuw jaar waar wij op klinken,
om moed en durf voor al ons pogen.

Een jaar dat weer naar vrede vraagt
en stil geluk graag wil behoeden;
een jaar dat o zo graag vertraagt,
geloven doet en licht vermoeden.

Zo’n jaar wil ik je wensen, zingen
alsof het allemaal iets doet:

de kleinste mens met liefd’ omringen
en iedereen met vreugd gegroet!

Adeleyd

Beeld: Pixabay
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Het is geen gemakkelijke kost die hier volgt, maar wel 
eerlijk en ontwapenend, ook in de letterlijke zin van het 
woord. Het is goed om te verwijlen bij zachte krachten, 
maar de consequenties doordenken en dáár gehoor aan 
geven is een ander verhaal. Sijtze van Veen stuurde deze 
bijdrage in, die wellicht noopt tot nader (zelf)onderzoek.

Advent en Kerst in tijden van oorlog

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: met 
name de laatste tijd heb ik moeite met het vieren 
van de komst van Christus op aarde. We doen dat 
namelijk in toenemende mate in een wereld die vooral 
gericht lijkt op oorlog en vreemdelingenhaat.

Daarbij wordt vergeten dat het Kerstkind zich 
ontwikkelde tot de Vredevorst. Hij was duidelijk 
in zijn mening over oorlog en de zorg voor de 
zwakkeren - zie de Zaligsprekingen bijvoorbeeld. Hij 
was daarin ook nogal radicaal en activistisch en niet 
bang om tegen de stroom in te zwemmen. 

Terzijde: het Christus-teken is een vis; als een vis 
alleen maar met de stroom meegaat, is ‘ie dood, zegt 
men wel.

De ‘ja, maars’ zijn niet van de lucht, bij zowel 
Christenen als niet-gelovigen. Pacifisme is niet 

Beeld: PNG Mart

H e t  d e s s e r t
             Een wat langere tekst om mee verder te gaan...
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van deze tijd, is het adagium. Als je vragen stelt 
bij het promoten van de vernietigingsindustrie en 
de toenemende vluchtelingenhaat word je al snel 
als een soort van wappie beschouwd. Of als ‘niet 
weldenkend’, zoals mij een paar maanden geleden is 
overkomen… Nog steeds wordt oorlog gezien als een 
middel om vrede te stichten, ondanks het feit dat geen 
enkele oorlog ooit tot duurzame vrede heeft geleid.

De pacifist wordt vaak als een gevaar voor de 
maatschappij gezien, zowel binnen als buiten de kerk. 

Uitgeverij Skandalon; ISBN 978-94-93220-73-7.

Vorig jaar bestond Kerk en Vrede 100 jaar. Ter 
gelegenheid daarvan is er een bundel samengesteld 
met de titel Pacifisme in tijden van oorlog, onder 
redactie van Greetje Witte-Rang (onderzoekster en 
theologe). Een boek dat het zeker waard is om gelezen 
te worden, ook al moet je dat niet in één keer doen 
denk ik. 
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Een tekst uit dit boek wil ik graag aan u meegeven. 
Het is een meesterlijke open brief van de evangelist 
Hilbrandt Boschma aan de burgemeester van 
Eibergen. De brief is geschreven in 1938, maar had 
volgens mij qua actualiteit ook van oktober 2025 
kunnen zijn, even afgezien van het taalgebruik en de 
lange zinnen. 

Hilbrandt Boschma
(1869-1956)

“Edelachtbare Heer,

Naar ik verneem is door U zorgvuldig geïnformeerd 
of de rede die ik morgenavond te Eibergen zal houden 
over de vraag: ‘Als het oorlog wordt, wat zal ik dan 
doen met Jezus?’ misschien staatsgevaarlijk zou 
kunnen zijn, en zijn er vanwege het bestuur van 
de gemeente maatregelen genomen daar politie 
tegenwoordig te doen zijn ten einde op te letten, 
of ik misschien een woord zou zeggen, dat voor 
het bestaan van de staat een gevaar zou kunnen 
opleveren!

Ik kan het niet anders dan in U prijzen, Edelachtbare 
Heer, dat Gij, als ambtenaar van de staat, 
nauwlettend acht geeft op alles wat voor het bestaan 
en het welzijn van de staat een gevaar zou kunnen 
vormen. Alleen doet het me wel een beetje vreemd 
aan, te zien dat de Overheid nú, in dit geval, ineens 
zo bezorgd is over het welzijn van de staat, terwijl zij 
anders gewoon is allerlei dingen maar toe te laten, 
die voor onze samenleving een wezenlijk en groot 
gevaar opleveren. 

Want van ‘staatsgevaarlijk’ gesproken, hebt U er 
wel eens over gedacht, Edelachtbare Heer, wat het 
voor onze samenleving inheeft, als in de tijd van de 
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verkiezingen en daarna vergadering op vergadering 
wordt gehouden en duizenden en tienduizenden 
pamfletten worden verspreid, waarin alle middelen 
van opzettelijke eenzijdigheid, overdrijving, ja, 
pertinente leugens te baat worden genomen om de 
harten van de eenvoudige en onwetende mensen 
tegen ons staatsbestel met nameloze wrok en 
bitterheid te vervullen, en de duivel in hen wakker te 
maken? 

Het verwondert me zeer U thans ineens zo bezorgd te 
zien, of ik mogelijk geen verkeerd zaadje zou zaaien; 
me dunkt, als U de tuin van het staatsleven zo netjes 
in orde wilt houden, dan hadden U en de andere 
autoriteiten wel eens wat eerder mogen wieden. 

Beeld: Pixabay

Zodra U de naam van Jezus in dit verband hoort 
noemen, wordt U blijkbaar al door vrees bekropen, 
dat het ‘kwaad kan’, maar er zijn andere namen, 
Edelachtbare Heer, andere geesten en strevingen, die 
voor de wereld een heel wat groter gevaar opleveren, 
dan de naam van Jezus!

Ondertussen kunt U, wat mij betreft, gerust zijn! Ik 
zal morgenavond ronduit tegen de mensen zeggen 
dat ze, als het oorlog wordt, Jezus maar moeten 
verloochenen. 
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We weten allen dat hij gezegd heeft, dat we onze 
vijanden moeten liefhebben, en ze niet mogen 
doodslaan, ja zelfs niet eens ‘leeghoofd!’ tegen ze 
mogen zeggen. Dat we, als ze ons kwaad willen 
doen, hen niet met geweld mogen weerstaan, maar, 
als ze ons een klap in het gelaat hebben gegeven, ons 
nog niet eens mogen laten vervoeren tot wraak, maar 
ons veeleer bereid houden er nog een tweede klap bij 
te ontvangen, en als ze ons willen dwingen één mijl 
met ons te gaan, we vrijwillig er nog een tweede mijl 
bij moeten gaan – maar ik zal tot de mensen zeggen, 
dat dat dwaze geboden zijn, waar een christelijk volk 
zich niet aan hoeft te houden. 

Beeld: Pixabay

Ik zal zeggen dat, als het oorlog wordt, wij er maar 
op moeten slaan, oog om oog en tand om tand! Ik 
zal tegen de mensen zeggen dat ze, als het oorlog 
wordt, als christenen maar van alle middelen 
gebruik moeten maken om de vijand afbreuk te 
doen: list, spionage, leugen, bedrog, en dat geen 
vernietigingsmiddel hun te wreed, en geen bloed hun 
te veel mag zijn. En als Jezus hen daarbij in de weg 
treedt, en hun aan Zijn geboden herinnert, dan zal ik 
zeggen, dat ze Hem maar moeten verwerpen en
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Je mag deze Zachte Krachten Brief doorsturen 
naar wie je maar wilt.

Voor reacties en bijdragenkun je gebruik maken van:

dvdglind@hotmail.com

allemaal zo luid mogelijk moeten schreeuwen: Weg 
met Hem, weg met Hem! Kruis Hem! Kruis Hem!

Nu weet U zo ongeveer tevoren, Heer Burgemeester, 
wat ik morgenavond zeggen zal, en ik hoop zeer dat, 
terwijl wij morgenavond bij elkaar zijn, U rustig 
thuis zult kunnen zitten in het vertrouwen, dat er 
onder ons niets gebeurt wat gevaarlijk zou kunnen 
zijn voor de staat, gelijk na afloop Uw politieagenten 
U dan ook wel zullen berichten.

Met de meeste hoogachting blijf ik, Edelachtbare 
Heer,

Uw dw., Hilbrandt Boschma, evangelist.“ 

Ik hoop dat jullie inspiratie uit deze brief zullen 
putten. Voor mij betekent het dat ik het ‘Vrede op 

aarde’ zal kunnen zingen. Het gaat niet vanzelf, maar 
er is een toekomst vol van hoop!

Vrede en alle goeds gewenst!
Sijtse van Veen

Bennekom. 

In- of uitschrijven

mailto:dvdglind%40hotmail.com%20?subject=
https://www.dirkvandeglind.nl/in--en-uitschrijven.html

