
 

                         

 

 

 
 

          
      

 ‘De mens moet voelen, dat wat hij bezit,  
oneindig meer is, dan wat hij kan  
wensen en vatten, en dan alleen  

kan hij gelukkig zijn..’ 

 
Rabindranath Tagore (1861-1941)  

 
 

 
‘Men moet de aard van de vijand begrijpen:  
de geschiedenis van de vijand, de cultuur  
van de vijand, de wensen van de vijand.  
Als je deze goed begrijpt, nou,  
dan kun je misschien de weg  
naar vrede vinden.’ 

 
Zbigniew Brzezinski 
Pools-Amerikaans politiek wetenschapper (1928-2017) 
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De 
beste 

wensen! 
 



 
 

 

‘Weet dat mensen bang zijn 
voor alles wat anders is, 

maar laten we bruggen bouwen 
daar waar de afgrond is. 
Wees sterk en moedig 

en laten we naast elkaar gaan staan, 
ook al is dit soms moeilijk. 

Want jouw land is mijn land 
jouw volk is mijn volk 

en jouw God is mijn God!’ 
 

Naar Stef Bos – Het lied van Ruth 
 

 
INGEZONDEN DOOR HANS EN ANNETTE SCHOT 

 
 
 
 

Het toverstokje 
 

Een kind zei tegen zijn voogd: ’Ik zou graag een toverstokje  
willen hebben. Waar kan ik dat vinden?’ 
De voogd vroeg: ‘Wat wil je met een toverstokje?’ 
Het kind antwoordde: ‘Als ik een toverstokje heb,  
hoef ik er alleen maar mee te zwaaien en dan krijg 
ik alles wat ik hebben wil.’ 
De voogd vroeg: ‘Wat zou je dan willen hebben?’  
Eerst aarzelde het kind, hij durfde zijn wens 
bijna niet uit te spreken, maar tenslotte zei 
hij het toch. 
Toen de voogd zijn wens had gehoord, zei 
hij: ‘Jij hebt geen toverstokje nodig. Als je 
aan je wens blijft denken is die zelf een 
macht.’ 
Het kind zei: ‘Ik denk er altijd aan.’ 
De voogd zei: ‘Denk er dan nog een beetje 
meer aan.’  
 
Hazrat Inayat Khan (1882-1927) 

 
INGEZONDEN DOOR HANS EN ANNETTE SCHOT 

https://www.youtube.com/watch?v=gSpIk3cmdNA


 
INGEZONDEN DOOR ANS WESTERBEEK 

 

 

 
Al zo lang ben je bij ons gekomen 
en toch leeft vrede alleen nog maar in onze dromen 
Kom in ons binnen omvorm ons langzamerhand 
Geef dat onze lamp aanhoudend van liefde brandt 
en rol de steen weg van onze binnenkant 

 
 
 
                                                                                                                                 GESCHREVEN EN INGEZONDEN DOOR LUC COOREMAN 
                                                                                                                                                                                                        BEELD PIXABAY 



 
      “Ik wens  

       iedereen  

         veel licht,  

          lichtpuntjes en  

         zachte krachten  

          voor 2024!” 

 

 
Licht 
 

Het licht scheen bijna betoverend. Het 

zandweggetje leek wel van goud.   

‘Het is net alsof er aan het eind van het 

pad een poort is’, zei Egel.  

Mol knikte, hij voelde dat hij weg wilde 

kruipen zijn holletje in én dat hij  

wilde blijven en naar het licht toelopen.  

Soms was zijn hoofd maar een 

ingewikkeld plekje, dacht hij.          

‘Kom’, zei Egel en pakte Mols pootje: 

‘Zullen we naar het licht toe lopen?  

Wie weet wat we daar gaan zien!´ 

Mol keek blij verrast: Egel had precies 

hetzelfde gedacht als hij!  

Mol voelde het warme zachte pootje van 

Egel.  

‘Ja,’ zei Mol, ‘dat gaan we doen!’ 

 
UIT: HET WOUD VAN HOLST - VERHALEN OVER GEVOELENS EN LEVENSVRAGEN DOOR WINNY BOGAARDS 

 
Lichtpuntjes-dag in het woud van Holst 

 

Egel en Mol kiezen voor de weg 

van het licht.  De weg van de 

zachte krachten.  Egel en Mol 

hielden elkaar vast. Het is  fijn 

om, net als in dit verhaal, niet 

alleen te zijn als je kiest om 

handen en voeten te geven aan 

zachte krachten. 

Weet je hoe de dieren in het 

woud van Holst deze periode 

vieren?  De dieren in het woud 

van Holst vieren lichtpuntjes-

dag: De dieren ontmoeten 

elkaar op het strand, want 

Dolfijn kan natuurlijk niet naar 

https://uitgeverijvanwarven.nl/product/woud-van-holst/


het bos toekomen. Op lichtjesavond vertellen ze elkaar verhalen 

over lichtpuntjes. Verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. Haas 

kiest bijna altijd hetzelfde verhaal: Over de dag dat Slak, met de 

hulp van Maan, voor hem een lichtspoor had gemaakt in de vorm 

van een hart.  

Nijlpaard vertelt natuurlijk het verhaal over hoe hij aankwam in 

het woud van Holst en hoe de warmte van de dieren hem genas. 

En Slak vertelt graag het verhaal over Maan: Toen net even 

iedereen het druk had was het Maan die bij haar bleef.  

Leeuw kan het beste vertellen. Leeuw vertelt elke keer weer een 

nieuw verhaal en iedereen (zelfs Haas!)  is dan zo stil dat je alleen 

de wind en de golven kunt horen. 

 

 
 
 
 

De duisternis dreigt 
Niets aan te doen? Of is er 

Een tekort aan licht? 
 

 
Een Licht Jaar gewenst 

 
Marijke en Daniel van den Bos 

 
 

 
 



 
 
Een heel nieuw jaar... 
 
Een heel nieuw jaar wordt ons gegeven - 
een klein gedeelte van ons leven 
dat zorgen kent en ook wel vreugd, 
dat rouwen doet en ons verheugt. 
 
Een heel nieuw jaar komt nu er aan 
opdat we met ons hart verstaan 
dat alle mensen evenwaardig 
en niemand minder, eigen-aardig 
elkanders broers en zussen zijn 
en al de rest is schone schijn. 
 
Een heel nieuw jaar wordt ons gegeven, 
een jaar van zingen en van beven, 
van lieflijkheid en morgenlicht, 
een jaar vol zoetheid en vol plicht. 
 
Een heel nieuw jaar komt nu er aan 
dus laten we dan maar voortaan 
in dankbaarheid de dagen kleuren, 
hun diepe zin niet meer verbeuren, 
ja laat ons lieve mensen zijn, 
die delen van hun vreugd en pijn. 
 
Geborgenheid en vrede, mensen, 
wat kunnen we nog beter wensen, 
en dat Gods zegen ons vervult 
en alle dagen ons omhult, 
opdat we veilig verder gaan 
een heel jaar lang, dat kan volstaan. 
 
Adeleyd 

 

 
 

GESCHREVEN EN INGEZONDEN DOOR EEN LEZER 
BEELD: PIXABAY 

 



 
 
Steek een kaars aan in het duister 

 
Steek een kaars aan in het duister 
Laat het licht toe in je hart. 
Maak je handen niet tot vuisten, 
Streel maar zacht wat is verhard 
 
Steek een kaars aan in het duister 
En zaai vrede waar je gaat 
Strek je armen uit en luister 
Naar de mens die naast je staat. 
 
Steek een kaars aan in het duister 
Eer wat kwetsbaar is en klein 
Ga geduldig tot het uiterst 
Laat waar jij bent liefde zijn  
 
Hein Stufkens 
 
 

INGEZONDEN DOOR INGE HUISKES     BEELD: PIXABAY 

 
 
 
 

 

 
INGEZONDEN DOOR MAARTJE VAN WEES    

 



  
 
 

 
 
 
 
      
Ik wens je het beste! 
 
De laatste dagen vroeg ik mezelf af 
wanneer je tegen iemand zegt: “De beste 
wensen!” 
 
Eigenlijk alleen de eerste paar dagen van 
januari en meestal alleen omdat het zo 
hoort, omdat je dat lang geleden zo 
geleerd hebt om te doen. Je zwengelt 
aan armen, kijkt diep in ogen, of roept bij 
aankomst in een wat groter gezelschap, 
terwijl je een hand opsteekt, dat 
iedereen de beste wensen van je krijgt 
voor het nieuwe jaar. En dat is het dan. 
Over tot de orde van de dag. De 
uitdrukking is verworden tot een cliché 
dat hoort bij een korte periode in het 
nieuwe jaar en bij iedereen die je een 
beetje of iets beter kent en die je in die 
eerste dagen tegenkomt: op het werk, bij 
een vergadering, een vereniging waar je 
lid van bent. 
 
Misschien is het enige moment van 
diepgang wel de eerste minuten na 
middernacht op 1 januari, wanneer je de 
heilswens uitspreekt naar de mens of het 
gezelschap waarmee je de avond hebt 
doorgebracht om te wachten op de 
bijzondere klokslag van twaalf aan het 
eind van het kalenderjaar. Je zegt dan: 
we zijn er nog, we zijn hier samen, we 
zijn door het jaar heen gerold, we zien 
uit naar een nieuwe periode, met nieuwe 
kansen, nieuwe ervaringen die we gaan 
delen in de hoop er iets goeds mee te 
kunnen doen. 
 

 
 
 
Maar als ik zeg: “Ik wens je het beste!” 
dan is dat toch bij een speciale 
gelegenheid! 
 
Je bent ziek geweest: ik wens je met 
deze wens veel gezondheid, een pijnloos 
bestaan. 

Je gaat verhuizen en ik zie je voorlopig 
niet meer terug: ik wens je daarmee dan 
een nieuwe spannende en gelukkige 
toekomst op een andere plek. 
 
Je neemt afscheid van me en ik zie je 
nóóit meer terug….oei! dan is de 
spanning waarmee je de beste wensen 
uitspreekt nog groter, de gevoelslading 
maximaal, de intensiviteit spat er vanaf. 
En daarbij gaat het altijd om iemand met 
wie je een gevoelsband hebt 
opgebouwd, dat kan haast niet anders: je 
spreekt vanuit je hart, je voelt nu de 
heimwee al en het gemis. 
 
Goed beschouwd is het eenvoudig: ik 
moet me in je kunnen verplaatsen om je 
het állerbeste te kunnen wensen: voor 
nu, voor later, voor de rest van je leven.  
En daarom, beste lezer of lezeres van dit 
stukje, ga ik dat nu voor je proberen zo 
vlak voor het feest van het Licht: ik wens 
je, in deze onzekere tijden, met oorlogen 
om de hoek, met soms merkbare 
agressie en onverschilligheid in de 
maatschappij, met alle onzekerheden die 



het leven soms meebrengt, het beste dat 
ik je kan wensen! 
 
Een goed leven, gezondheid, mensen die 
van je houden en, als het even kan, 
wereldvrede, te beginnen vanuit je eigen 
huis! 

 
 

BEELDEN: PIXABAY 

 

 
 
 

 

Ik weet iets goeds van jou 
 

Zou niet de wereld beter zijn 
als iedereen die ik ontmoet zeggen zou: 

ik weet iets goeds van jou 
en dan spontaan iets goeds zou doen. 

 
Zou ’t niet fantastisch heerlijk zijn 

als elke handdruk zeggen zou 
-van harte en oprecht gemeend: 

ik weet iets goeds van jou. 
 

Zou niet het leven mooier zijn 
 als men ’t goede steeds prijzen zou. 

Want werkelijk: bij al het kwaad 
is er zoveel goeds in mij en jou. 

 
Zou ‘t niet een fijne houding zijn 

als iedereen zo denken zou: 
jij weet een beetje goed van mij 

en ik, ik weet iets goeds van jou! 
 

Georgia Nighways 
 

 
 
 

INGEZONDEN DOOR WILLEMIEN BONEKAMP 
BEELD: PIXABAY 

 
 



 
 

 
INGEZONDEN DOOR PATRICIA VAN ZANTEN 

 
 
 
 

“Je kunt niet meer worden dan jezelf. 
Je kunt wel meer jezelf worden” 

 
INGEZONDEN DOOR LEONORA KRAAN 

 



 
 

     Dankbaarheid  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inspirerende woorden van deze wijze, oude man vind je via deze link 

 
INGEZONDEN DOOR LIA HOL 

 
 
 

 
“Het uitbannen van armoede is  
geen gebaar van liefdadigheid.  

Het is een daad van rechtvaardigheid”. 
 

Nelson Mandela (1918-2013) 

 
 

“Geweldloosheid is niet alleen  
weigeren te schieten,  
maar ook weigeren te haten”.  
 
Martin Luther King (1829-1968) 

 
 
INGEZONDEN DOOR HEMMO WESSELS 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SnIcsNs-dyc


 
 

 

Gedicht en beeld: Pim Beukelkamp 
Meer moois van deze dichter vind je via deze link. 

 
 

INGEZONDEN DOOR MARGREETH IJKEL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.pimdichterbij.nl/


 
 
 
 
 
 

 
 

De  

inspirerende 
harmonie 

van  
bomen 

 
 

Laat je betoveren door de bomen via deze link. 
 

INGEZONDEN DOOR LIA HOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Zoals bomen mensen tonen 
dat er kracht tot groeien is  

zal de zoon der mensen komen 
die de boom des levens is.” 

 
Lied 462 vers 5  

(Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk) 

 
TEKST EN FOTO INGEZONDEN DOOR IRENE SCHIPHORST 

 
 

 
 

Wat ik wil wensen 
Voor alle mensen 
Je mag het geven 

Voor de mooiste tijd van leven: 
VREDE!!!!! 

 
 

GESCHREVEN EN INGEZONDEN DOOR SASKIA HACKMANN-KAUERZ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TlnGqd4uXC4


 
 

 
Fijn als je deze Zachte Krachten doorstuurt naar  

mensen die ze zouden kunnen waarderen. 

   
Heb je deze Zachte Krachten doorgestuurd gekregen 

en wil je ze voortaan zelf ontvangen,  
laat het dan vooral weten. 

    
dvdglind@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als je wilt bijdragen aan  
de Zachte Krachten, stuur dan gerust  

je eigen of gevonden teksten in,  
ook als ze misschien niet bij een  

bepaald thema passen.  
Zo delen we met velen wat goed is en deugd doet. 

 

 
 

Doen de Zachte Krachten je goed en wil je je waardering  
laten blijken door een kopje koffie te schenken,  

dan kun je de QR-code gebruiken,  
of deze link aanklikken om te ontdekken hoe dat kan. 

 
 
                               
 
 
 
 
 

mailto:dvdglind@hotmail.com
https://www.dirkvandeglind.nl/blijk-van-waardering.html


 
Kerstmenu 
 
Neem 50 gram verdraagzaamheid 
en anderhalf ons vrede 
vermeng dit met wat goede wil 
en dan maar lekker kneden. 
 
Doe er ook wat humor bij,  
want zonder humor, 
ik zeg het maar even, 
kan een mens nu eenmaal niet leven. 
 
Een flinke scheut gezond verstand 
mag zeker niet ontbreken. 
Een beetje lol, dat kan ook best, 
één lepel, afgestreken. 
 
En dan nog een speciale tip: 
Garneer de hele zaak 
rondom met heel veel vriendschap 
want dat geeft de juiste smaak. 
 
Bij voorkeur warm serveren, 
dat zal iedereen waarderen. 
Eet smakelijk. 
 

BRON ONBEKEND – INGEZONDEN DOOR ANGELINE GRIBNAU    BEELD: PIXABAY 

 
 
 

Steeds als ik met de trein reis, loop ik langs iedereen  
om hun òf een goede dag òf een Zalige Kerst en een 

gezellig uiteinde te wensen, waarna ik ook altijd voor 
iedereen hoop dat al hun hartenwensen in het nieuwe  

jaar uit mogen komen. Waarna ik afsluit met goede reis. 
 

Dus: Ik wens jullie een Zalige Kerst en een  
gezellig uiteinde  en ik hoop dat al  

jullie hartenwensen uit mogen komen.  
Goede reis! 

 
GESCHREVEN EN INGEZONDEN DOOR BAS STURKENBOOM    BEELD: PIXABAY 

 

 



 
 

 
 

Ik wens je de tijd. 
 
Ik wens je geen rijkdom en vele talenten 
ik wens je een leven van tijd en momenten 
momenten van vreugde, momenten heel stil 
en tijd om te zien wat je ziel van je wil. 
 
Ik wens je de tijd om te doen en te denken 
niet alleen voor jezelf, maar ook om te schenken 
ik wens je de tijd, niet om haasten en rennen 
maar tijd om je blijdschap en rust te herkennen. 
 
Ik wens je de tijd niet om leeg te verdrijven 
ik wens dat veel tijd je nog over mag blijven 
als tijd voor verwond'ring en tijd voor verblijden 
in plaats van de tijd op de klok zien verglijden 
 
ik wens je de tijd om naar sterren te grijpen 
en tijd om te groeien en tijd om te rijpen 
ik wens je de tijd weer te hopen, te minnen 
geen tijd te verliezen, maar tijd te gewinnen. 
 
Ik wens je de tijd toe jezelf te ontwaren 
elk uur, elke dag als geluk te ervaren. 
Ik wens je de tijd ook om schuld te vergeven 
ik wens je jouw tijd toe, je tijd om te leven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRON ONBEKEND – INGEZONDEN DOOR TONY SLAMAN-KUIP    BEELD: PIXABAY 

 

 



 

                                                                                                                            “Ik wens de    

                                                                                                                        wereld ontelbaar 

                                                                                                                     uitgestoken handen. 

                                                                                                                    Dat het vredelievend  

                                                                                                                      vuur in menig hart  

                                                                                                                         mag branden.” 

 
 

Wensen 
 
‘Hoi Oop.’ 
   ‘Hé grote vriend van me. Alweer uit school zie ik. Nog wat opgestoken vandaag?’ 
‘Mwah…; wat ben jij aan het doen?’ 
   ‘Ik schrijf kaarten, je weet wel om mensen mooie Kerstdagen en een gelukkig 
Nieuwjaar te wensen.’ 
‘Hebben die mensen wat aan jouw wensen? 
   ‘Dat rijmt. Tja, hebben ze daar wat aan? Dat weet ik niet.’ 
‘Dus misschien schrijf je al die kaarten voor niks?’ 
   ‘Zou kunnen, maar het gaat om de intentie.’ 
‘Geen moeilijke woorden Oop.’ 
   ‘Intentie betekent dat het om de bedoeling van het kaartje gaat. Ik hoop dat het 
goed gaat met mijn familie, vrienden en buren. Ik laat zo weten dat ik van hen 
houd en aan hen denk.’ 
‘Weten ze dat anders niet?’ 
   ‘Ik denk het wel, maar één keer per jaar wil ik dat expliciet, eh… op een speciale 
manier melden. Dat probeer ik zo persoonlijk mogelijk te doen en niet met een 
standaard-tekstje.’ 
‘Stuur je mij dan ook zo’n kaart?’ 
   ‘Tot nu toe heb ik dat nog niet gedaan, maar je mag nu zelf wel een wens van me 
ontvangen.’ 
‘Wat ga je mij dan schrijven?’ 
   ‘Daar moet ik eerst eens heel goed over na denken, je leest het binnenkort wel.’ 
‘Wel mij mooie dingen wensen hoor, Oop. Het 
mogen ook spullen zijn.’ 
   ‘Zeg, ik ben de kerstman niet; spullen moet je maar 
aan hem vragen.’ 
‘De kerstman bestaat toch helemaal niet Oop!’ 
   ‘Dan heb je mooi pech makker, want Sinterklaas is 
het ook pas weer over elf en een halve maand.’ 
‘Daar geloof ik allang niet meer in hoor.’ 
   ‘Dat scheelt me dan volgend jaar een hoop geld.’ 
‘Maar in jou geloof ik wel hoor, Oop!’ 
 
 



 
 
 
 

                                                          Chaos is overal 

hoort bij groei 
soms overspoelt het me 

Rust 

 
Wind waait weg 

wat voorbij komt 
niets is voor eeuwig 

Beweging 
 

Schaduw is er 
duikt steeds weer op 

tegenpool van zon 
Samen 

 
Luisteren en fluisteren 

 
Het hart kan luisteren en fluisteren 

ervaringen maken het leven  
ruimte is nodig  

het hart kan luisteren en fluisteren        
soms kan je hart roepen 

blijft steeds in het licht 
ervaringen maken het leven 

je hart kan luisteren en fluisteren 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

TEKSTEN EN FOTO GEMAAKT EN INGEZONDEN DOOR HANNIE VAN DEN BOVENKAMP – VAN SCHIE 
 
 
 

 



 
 
 
Mijn eigen engel 
  

Ik zag opeens een engel 
midden in mijn droom 
die engel die kon luisteren 
dat vond hij heel gewoon. 
 

'Soms ben ik wel eens bang,' zei ik, 
'of voel ik mij niet blij.' 
De engel keek toen zacht en zei: 
‘Vertel het maar aan mij.’ 
  

Ik vertelde hem van alles, 
hij begreep het allemaal 
en uiteindelijk zei hij zachtjes: 
‘Dank je wel voor jouw verhaal.’ 
 

Nu jij mij alles verteld hebt 
zie ik zelfs dat je nu lacht 
Nu de woorden niet meer zwaar zijn 
begint een fijne zachte nacht 
  

‘Slaap maar verder rustig dromend 
over bloemen en de zee, 
je weet me nu te vinden 
ik ga altijd met je mee, 
  

want in jou daar woont een engel 
en die draagt jouw eigen naam                                                        Uit: De dromenboom - Winny Bogaards 
en die luistert heel erg goed naar jou                                             GESCHREVEN, GETEKEND EN INGEZONDEN DOOR  
dan kun je heel veel aan.                                                                                                           WINNY BOGAARDS                                                                       

 
 
 

 



 

 
 
 

Altijd en steeds opnieuw 
 
Altijd 
En steeds opnieuw geboren 
 
Het kind 
Niet in een hemelbed 
 
Geen klatergoud 
En pracht en praal maar in een stal 
 
Op stro 
En midden in de nacht 
 
Altijd  
En steeds opnieuw geboren 

 
 
 
 
 
 
 

Een ster zij straalt 
Haar zachte kracht voor hen 

 
Die willen horen 

Voor hen die kunnen zien 
 

Eenvoudigen  
Van geest misschien 

 
Alsof het zo moet horen 

Wordt zuiverheid van zijn 
 

Altijd 
En steeds opnieuw geboren 

 
 

 
 

GESCHREVEN EN INGEZONDEN DOOR BOUDEWIJN BETZEMA 
BEELD: PIXABAY 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Anke Heij biedt coaching en training bij gehoorverlies. 
Via deze link kun je nader met Anke en haar praktijk kennismaken.  

 
 

 
 

Nieuw jaar 
 

Nieuw jaar 

Zonder voornemens 

Alleen een wens 

 

Dat jij, dat ik, dat wij 

In moeilijke tijden 

Allereerst onszelf liefdevol 

omarmen 

 

Dat we ons eigen 

toevluchtsoord zijn 

En van daaruit uit durven reiken 

En elkaar vasthouden 

 

Totdat de lente komt 

Winter 
 

Als de bomen kaal zijn 

Het daglicht kort  

Het donker lang 

Misschien keren we in 

Naar binnen 

En vinden we ons licht 

Misschien reiken we uit 

Naar buiten 

Zoeken we verbinding met de ander 

Misschien verstillen we 

En wachten we 

Totdat de lente komt 

Totdat de zon  

Ons gezicht verwarmt 

In het ondertussen 

Verglijdt het ene jaar in het andere 

En fluistert de tijd: 

Het ga je... goed... 

http://www.kunstvanhetmogelijke.nl/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Over de eenheid 
Hermann Hesse (1877-1962) 

 

Aan niets in de wereld geloof ik zo diep, geen andere voor-

stelling is mij zo heilig als die van de eenheid, de voorstelling 

dat het geheel van de wereld een goddelijke eenheid is, en dat 

alle lijden, al het boze slechts daarin bestaat dat wij enkelingen 

ons niet meer als onlosmakelijke delen van het geheel voelen, 

dat het Ik zichzelf te belangrijk vindt. Ik had veel leed in mijn 

leven geleden, veel onrecht gedaan, er stonden veel domme 

en bittere zaken op mijn rekening, maar telkens was het mij 

weer gelukt mijzelf los te maken, mijn Ik te vergeten en over 

te geven, de eenheid te voelen, de tweespalt tussen innerlijk 

en uiterlijk, tussen Ik en wereld als een illusie te erkennen en 

met gesloten ogen gewillig in de eenheid binnen te treden.  

 

Gemakkelijk was het mij nooit afgegaan, niemand kon minder 

talent voor heilige hebben dan ik; maar toch was steeds weer 

dat wonder op mijn weg gekomen, waaraan de christelijke 

theologen de mooie naam 'genade' hebben gegeven, die 

goddelijke beleving van verzoening, van het niet-meer-

tegenstreven, van het gewillig toegeven, wat immers niet 

anders is dan de christelijke overgave van het Ik of het 

Indische inzicht van de eenheid. En ach, nu stond ik weer 

Graag sluit ik de Zachte Krachten af met een wat langere tekst.  

Dit keer is dat een tekst van Hermann Hesse die honderd jaar 

geleden schreef over de fundamentele eenheid van  alles en 

iedereen die we zo gemakkelijk uit het oog verliezen.  

Het is mijn diepe wens dat we over alle grenzen van volk, ras, 

cultuur, geloof, sexe en geaardheid heen, die diepe 

verbondenheid  in elkaar en in alles dat leeft zullen herkennen. 



opeens geheel en al buiten de eenheid, ik was een afgezon-

derd, lijdend, hatend, vijandig Ik. Zeker, ook anderen waren 

dit, ik stond daarin niet alleen, er waren een massa mensen 

wier hele leven een strijd, een krijgshaftige zelfhandhaving 

van het Ik tegen de wereld om hen was, aan wie de gedachte 

van de eenheid, de liefde, de harmonie onbekend was, aan wie 

dit vreemd, dwaas en slap zou voorkomen… ja heel de prakti-

sche middelmaatreligie van de moderne mens bestond in een 

verheerlijking van het Ik en zijn strijd. Maar je in dit Ik-gevoel, 

in die strijd op je gemak te voelen, dat was enkel mogelijk voor 

de naïeveling, voor het sterke, ongebroken natuurwezen. Aan 

hen die wéten, die in het lijden ziende geworden zijn, die in 

het lijden de nuances hebben ervaren, was het ontzegd in deze 

strijd hun geluk te vinden; voor hen was geluk alleen 

denkbaar in de overgave van het Ik, in het beleven van de 

eenheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BEELD: PIXABAY 

 

 

De eenheid die ik vereer achter de veelheid, is geen eentonige, 

geen grauwe, bedachte, theoretische eenheid. Zij is het leven 

zelf, vol spel, vol smart, vol gelach. Zij heeft een voorstelling 

gevonden in de dans van de god Shiva, die de wereld in 

scherven danst, en in veel andere beelden; zij sluit geen 

uitbeelding uit, geen gelijkenis. Je kunt er ieder ogenblik 

binnentreden, zij behoort je toe op ieder ogenblik waarin je 

geen tijd, geen ruimte, geen weten, geen niet-weten ervaart, 

waarin je buiten de conventie treedt, waarin je in liefde en 

overgave aan alle goden, alle mensen, alle werelden en alle 

tijden toebehoort. 

 



Want uitsluitend daarin bestaat het leven voor mij, in het 

fluctueren tussen twee polen. in het heen-en-weer tussen de 

beide dragende pijlers der wereld. Voortdurend zou ik met 

verrukking willen wijzen op de heerlijke bontheid van de 

wereld en even voortdurend daaraan herinneren dat aan deze 

bontheid een eenheid ten grondslag ligt. Voortdurend zou ik 

willen aantonen dat mooi en lelijk, licht en donker, zonde en 

heiligheid immer maar voor een moment tegenstellingen zijn, 

dat zij aldoor in elkaar overgaan. Voor mij zijn de hoogste 

woorden van de mensheid die enkele waarin deze dubbelheid 

in magische tekenen werd uitgesproken, die weinige mysteri-

euze spreuken en gelijkenissen, waarin het inzicht leeft in wat 

tegelijk de noodzaak én de illusie is van de grote tegenstel-

lingen der wereld. Er zijn van de hand van de Chinees Lao Tse 

verscheidene van zulke spreuken waarin beide polen van het 

leven voor de bliksemflits van een ogenblik elkaar schijnen 

aan te raken. Nog edeler en eenvoudiger, nog directer uit het 

hart is hetzelfde wonder verricht in vele woorden van Jezus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SCHILDERIJ: REMBRANDT VAN RIJN (1606/7 – 1669) 

 

 

Ik weet niets ter wereld wat mij zo ontroert als dit, dat een 

religie, een leer, een zieleschool meer dan duizend jaren lang 

de leer van goed en kwaad, van recht en onrecht steeds fijner 

en straffer uitwerkt, steeds hogere eisen aan gerechtigheid en 

gehoorzaamheid stelt, om tenslotte op haar hoogtepunt met 

het magische inzicht te eindigen, dat negenennegentig 

rechtvaardigen voor God minder zijn dan één zondaar op het 

ogenblik van ommekeer! 

 



Maar misschien is het een grote dwaling of zelfs een zonde 

van mij, wanneer ik meen de verkondiging van deze hoogste 

vermoedens te moeten dienen. Misschien bestaat het ongeluk 

van onze tegenwoordige wereld juist daarin, dat deze hoogste 

wijsheid op alle straten te koop wordt aangeboden, dat in 

iedere staatskerk naast het geloof aan de overheid, de geldzak 

en dc nationale zelfingenomenheid, het geloof in het wonder 

van Jezus wordt gepredikt, dat het Nieuwe Testament, dat de 

kostbaarste en gevaarlijkste wijsheden bevat, in iedere winkel 

te koop is en door zendelingen zelfs voor niets wordt 

uitgedeeld. Wellicht zouden zulke ongehoorde, stoutmoe-

dige, ja ontstellende inzichten en vermoedens, zoals ze in 

menige rede van Jezus staan, zorgvuldig verborgen gehouden 

en met bastions omgeven moeten worden. Wellicht zou het 

goed en menselijk zijn dat een mens om een van die machtige 

woorden te vernemen, jaren zou moeten opofferen en zijn 

leven ervoor wagen, zoals hij voor andere hoge waarden in 

het leven ook moet doen. Wanneer dit zo is (en op vele dagen 

geloof ik dàt het zo is), dan doet de minste amuse-

mentsschrijver beter en juister werk dan hij die tracht het 

eeuwige tot uitdrukking te brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BEELD: PIXABAY 
 

 

Ziedaar mijn dilemma en probleem. Men kan er veel over 

zeggen, het laat zich evenwel niet oplossen. De beide polen 

van het leven naar elkaar toe te buigen, de tweestemmigheid 

van de levensmelodie op te tekenen, dat zal mij nooit lukken. 



En toch zal ik het bevel uit het donker van mijn binnenste 

opvolgen en ik zal voor en na de poging moeten ondernemen. 

Dat is de veer die mijn uurwerkje aandrijft. 

 
Hermann Hesse (1923) 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Fijn als je deze Zachte Krachten doorstuurt naar mensen 

 die ze zouden kunnen waarderen. 

 
Heb je deze Zachte Krachten doorgestuurd gekregen 

en wil je ze voortaan zelf ontvangen, laat het dan vooral 
weten. 

 
Mocht je de Zachte Krachten liever niet meer ontvangen,  

schroom dan niet het door te geven. 

 
dvdglind@hotmail.com 
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