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ΨToen ik een jongen van 14 was,  
was mijn vader zo dom dat ik de  
oude heer nauwelijks in mijn  
omgeving kon dulden.  
Maar toen ik 21 werd,  
verbaasde ik mij er geweldig over  
hoeveel hij in die 7 jaar had bijgeleerd.Ω 
 
Mark Twain, bekend van Tom Sawyer  
en Huckleberry Finn (1835-1910)  
 

 

 
ΨWanneer zul je leren dat een vader  

niet iemand is op wie je kan steunen,  
maar iemand die je verlost van  

de neiging om te steunen?Ω 
 

Anthony de Mello, Indiaas priester,  
schrijver en psychotherapeut (1931-1987)  
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In memoriam patris 
 

De kracht van de zomer, het groen en het graan, 
ŘŜ ǊƻŘŜ ǇŀǇŀǾŜǊǎ ƛƴ Ωǘ ƪƻǊŜƴΣ 

Ψt is alles weer weg en voorbij en gedaan, 
ƎŜŜƴ ǾƻƎŜƭǎ ƛƴ Ψǘ ǾŜƭŘ ƳŜŜǊ ǘŜ ƘƻǊŜƴΣ 

 
geen licht in de verte dat feestelijk schijnt, 

geen warmte die koestert de bomen, 
alleen nog de mist en de dag die verdwijnt 

nog eer hij, tot volheid gekomen, 
 

de mensen het teken van leven weer bracht 
en de aarde de gloed van zijn luister. 
Zo is nu voor u ook gekomen de nacht 

 
en wij tasten als blinden in Ψt duister. 

Wij vragen Uw vrede, o God, als de kracht 
ŘƛŜ ƻƴǎ ŘǊŀŀƎǘ ŘƻƻǊ Ψǘ ǾŜǊƳƻŜƛŘe gefluister. 

 
Adeleyd  

¦ƛǘΥ Ψ{ǘŜŜŘǎ ǿŜŜǊ ŜȄƻŘǳǎΩΣ  
1987. Het jaar na de dood van mijn vader. 

 
 
 
 
 
 

 



 

Gevonden vader 
 

waarom hield jij je stil 
en gaf je vaak niet thuis 

dacht je als ik maar zwijg 
dan doet hij wat ik wil 

 

affectieloos ging ik jouw weg 
van huisje, boom en beest 

twijfel en ook wanhoop bleef 
was ik er maar nooit geweest 

 

als ik je in vage verten zie 
dan ren ik op je toe 

omarm je en streel je haar 
we vinden eindelijk woorden  

voor elkaar 
 

kom hier papa 
kom hier mijn zoon 

ik kus je welkom thuis 
omarm je heel gewoon 

 

verloren tijd komt niet terug 
wat geweest is, is voorbij 

wat overblijft is vrede 
ƳΩƴ ǿŜƴǎ ǾƻƻǊ Ƨƻǳ Ŝƴ ƳƛƧ 

 
Geschreven en ingezonden  

door Jacob Diederiks  
die geen homo mocht zijn  
en pas na zijn zeventigste  

uit de kast kwam. 
 

SCHILDERIJ: REMBRANDT 

 
 
 



Ter nagedachtenis aan mijn vader 
 

Johannes Jan van de Glind 
 
 

 
 
 
 
 
 

(18 november 1922-29 april 2000) 
 

Omdat het op 18 november 100 jaar geleden is dat 
mijn vader geboren werd, laat ik hem graag  

wat langer aan het woord. 
 

De volgende teksten komen uit de bundel 
ΨhǇǾƭƛŜƎŜƴŘŜ 5ǳƛǾŜƴΩ 

 
Mijn vader groeide op in een tijd van bittere armoede en moest na de lagere school aan het werk 

als boerenknechtje. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij op een boerderij waar ook 
onderduikers zaten. Kort na de oorlog trouwde hij met Jannetje van Veen en samen kregen ze 

negen kinderen. Hij verdiende de kost als kaasboer en onderhield daarbij een enorme moestuin. 
 

Hij was ook een denker en een dichter, een gevoelige natuur met gevoel voor humor en een 
scherpe blik voor wat mensen drijft. Hij ging de weg van een benauwend dogmatisch geloof naar 
een mystiek Gods- en levensbesef waarin hij zich niet altijd begrepen wist. Dit alles klinkt door in 

de vele teksten die hij na heeft gelaten. 
 
 

 
Ik beleefde hier  
de jaargetijden  
en leefde mee met  
de struiken, de bomen,  
het land, de vogels, alles. 
Er klonk hier een taal  
die niet met woorden  
gesproken kon worden. 
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Onder uw warme zon 
 

U schiep zoveel ruimte voor al onze tuinen.  
Help me, Vader, help ons, help alle mensen  

elkaar ruimte te geven.  
Help ons de bloemen in  

elkaars tuinen te bewonderen.  
Help ons hand in hand  

in elkaars tuinen 
 te zingen en te spelen,  
onder uw warme zon. 

 
 
 
 
 
 

Waarom kruip je weg? 
 

Mens! Mens! Mijn mens!  
Waar zijt gij?  

Waarom kruip je weg?  
In de alcohol? In de sigaretten?  

In de auto?  
In vreten en zuipen?  

Waarom kruip je weg? 
 In religies?  

In godsdiensten?  
In vergaderingen? 

 In classes en synodes? 
 In leerstukken en geschriften? 

 In Avondmaal?  
In Catechismus? 

 In tradities? 

 
 
 



Kan dat? 
 

Kan dat? God beschrijven? 
Keurig in de maat? Regels, verzen? 

Je weet toch hoe dat gaat? 
 

God ς onuitsprekelijk groot, 
ƛƴ Ωǘ ƻƴōŜƎǊƛƧǇōŀŀǊ ƪƭŜƛƴΦ 

 

God ς onuitsprekelijk klein 
ƛƴ Ωǘ ƻƴōŜƎǊƛƧǇōŀŀǊ ƎǊƻƻǘΦ 

Overal was Hij, is Hij, zal Hij zijn, 
ōƛƧ ŘŜ ǾŜǊǎǘŜ ǎǘŜǊǊŜƴ Ŝƴ ōƛƧ ŘŜ ƎŜǊŀƴƛǳƳ ƛƴ Ωǘ ǊŀŀƳΣ 

bij opoe en die baby, en de krekel in het gras. 
 

Kan dat? God beschrijven? 
In keurige gedichten, 
te pas en te onpas? 

Of zou het soms kunnen 
dat Hij met gehobbel van woorden 

veel gelukkiger was? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


