
    

                                        ½ŀŎƘǘŜ    

                                  YǊŀŎƘǘŜƴ 

 

 

 

     
      

 
 

 
     Ψ²ŀŀǊ ƻƴǿŜǘŜƴŘƘŜƛŘ ƘŜŜǊǎǘ  
         ƛǎ ǿŀǊŜ ǾǊŜŘŜ ƻƴƳƻƎŜƭƛƧƪΦΩ 
 

                                    Dalai Lama (1935)  

 
 
 

 
 

Ψ±ǊŜŘŜ ƛǎ ƴƛŜǘ ŘŜ ŀŦǿŜȊƛƎƘŜƛŘ Ǿŀƴ 
oorlog. Het is een deugd, een 

geestesstemming, het is gericht zijn 
op goede daden, vertrouwen en 

ǊŜŎƘǘΦΩ 
 

Spinoza (1632-1677) 
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Het middeltje van Anne Frank 
 

ΨHoe mooi en goed zouden alle mensen zijn, als ze elke 
avond voor het inslapen zich de gebeurtenissen van de hele 

dag voor ogen riepen en dan precies zouden nagaan wat 
goed en slecht geweest is in hun eigen optreden. 

Onwillekeurig probeer je elke dag weer van voren af aan je 
te verbeteren, allicht dat je dan na verloop van tijd heel wat 

bereikt. Dit middeltje is voor ieder te gebruiken, het kost 
niets en het is beslist erg nuttig. Want wie het niet weet, 

moet het leren en ervaren: een rustig geweten maakt 
sterk!Ω 

 
Anne Frank (1869 - 1948), donderdag 6 juli 1944 
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Bij wijze van gebed voor vandaag:  
Oproep tot algehele mobilisatie 
 
In deze wereld van geweld ontwapen ik mijzelf, 
laat waar ik ben vrede zijn. 
Zin om mee te doen? 
We zijn met velen. 
Dan vormen we een legioen onder de vlag 
van zachte kracht en volgen enkel de bevelen 
ingegeven door de wijsheid van het hart. 
Ja, we zijn naïef. 
De brutalen hebben de wereld. 
Wij hebben haar lief. 
Wij delen, dansen, zoenen, zingen. 
Noem ons gerust een legioen van vreemdelingen, 
dat alle vijanddenken ondermijnt. 
De zachte krachten zullen winnen aan het eind. 
 
Hein Stufkens (1947), 22 maart 2022 
 
MET DANK AAN GEERTJE KUIPERS VOOR DE TIP 
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Mijn danklied 
 

O laat dat nu mijn danklied zijn: 
het met vertedering naar 

jonge blaadjes kijken en weten 
dat er telkens weer signalen zijn 

 
om hoopvol door te gaan, al 

is er ook een wereld vol conflicten. 
Er is muziek, er zijn gedichten 

en veel wat enkel kinderogen zien. 
 

Vernieuw mijn kijken, 
zuiver hart in mij en aandacht 

voor wat klein en onbeduidend lijkt. 
En laat mijn danklied teder zijn. 

 
ADELEYD 
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De Onnoembare 
 

De Onnoembare is zo gewoon 
zij is altijd 

zichtbaar in de zon 
het licht van de dag 

de wolken die hangend 
zijn of jagend  

in de sterren, de oneindigheid 
 

De Onnoembare is zo gewoon 
je hoort haar 

altijd als je luistert 
in het ruisen van de zee 
het slaan van de donder 
in de stormende wind 

de geluiden van de vogels 
de stemmen van de mensen 

 

De Onnoembare is zo gewoon 
je vindt haar overal 
in het bijzondere 

 

Magda Maris 

 
 

INGEZONDEN DOOR MARIAN CAMPEN 
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                                                                              ΨDe zon komt op  
                                                                                  en gaat onder, 
                                                                                 maar nooit uitΦΩ 

                                                                       

                                                                                 Toon Hermans (1916-2000) 

 
BEELD EN TEKST INGEZONDEN DOOR RIDI OOMS 
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Het geloof van  
Anne Frank  
in de goedheid  
van de mens 
 
Ψ5ƛǘ ƛǎ ƘŜǘ ƳƻŜƛƭƛƧƪǎǘŜ ƛƴ ŘŜȊŜ tijd: 
idealen, dromen, mooie  
verwachtingen komen nog niet  
bij ons op of ze worden door die  
gruwelijke werkelijkheid getroffen en zo  
totaal verwoest. Het is een groot wonder dat ik  
niet al mijn verwachtingen heb opgegeven want ze lijken absurd en 
onuitvoerbaar. Toch houd ik ze vast, ondanks alles, omdat ik nog 
steeds aan de innerlijke goedheid van de mens geloof. Het is me 
ten enenmale onmogelijk alles op te bouwen op de basis van dood, 
ellende en verwarring. Ik zie hoe de wereld langzaam steeds meer 
in een woestijn herschapen wordt. Ik hoor steeds harder de 
aanrollende donder die ook ons zal doden. Ik voel het leed van 
miljoenen mensen mee en toch, als ik naar de hemel kijk, denk ik 
dat alles zich weer ten goede zal wenden, dat ook deze hardheid 
zal ophouden, dat er weer rust en vrede in de wereldorde zal 
ƪƻƳŜƴΦΩ  

Anne Frank (1869 - 1948), zaterdag 15 juli 1944 
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