
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

‘Ik beleefde hier de jaargetijden 

en leefde mee met de struiken,  

de bomen, het land, de vogels,  

alles. 

Er klonk hier een taal  

die niet met woorden  

gesproken kon worden. 

 
Johannes Jan van de Glind 

(1922-2000) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Johannes Jan van de Glind  

 

Johannes Jan van de Glind (1922-2000) groeide op in een tijd van 

bittere armoede en moest na de lagere school aan het werk als 

boerenknechtje. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij op 

een boerderij waar ook onderduikers zaten. Kort na de oorlog 

trouwde hij met Jannetje van Veen en samen kregen ze negen 

kinderen. Hij verdiende de kost als kaasboer en onderhield 

daarbij een enorme moestuin. 

 

Hij was ook een denker en een dichter, een gevoelige natuur 

met gevoel voor humor en een scherpe blik voor wat mensen 

drijft. Hij ging de weg van een benauwend dogmatisch geloof 

naar een mystiek Gods- en levensbesef waarin hij zich niet altijd 

begrepen wist. Dit alles klinkt door in de vele teksten die hij na 

heeft gelaten. 

 

Als deze bloemlezing bijdraagt aan meer aandacht voor het 

wonder van het leven, aan meer inzicht in het eigen hart en in 

wat ons ten diepste beweegt, aan meer begrip en waardering 

voor de ander, dan zou hij daar zeer gelukkig mee geweest zijn. 
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Dimensies 
 

Een mens heeft enkele dimensies, 

God heeft miljarden diGodsies. 

Een klein aantal van die vele, vele diGodsies 

corresponderen met een paar van mijn dimensies 

en dat heet geluk, 

Puur Geluk! 

 

 

Te veel 
 

Te veel geloof 

richt vaak meer schade aan 

dan te weinig geloof. 

 

 

Iets dat mij begrijpt 

 

Wellicht heeft iedereen dat, een soort geheim stuk 

gedachtewereld. In ieder geval heb ik het wel en daarom ga ik 

zo graag de weilanden in naar het bosje en m’n tuin. Dan is het 

net of daar iets is of komt dat mij begrijpt; iets om me heen dat 

heel mooi is en echt en waar ik, als ik er beroerd aan toe ben, zo 

maar van opknap. 



 
 
 

 

Afscheid van vader 
 

Mijn vader stierf op zondag 18 mei 1941. Ik was toen 18 jaar. 

Nooit – niet één dag – had ik mijn vader gezond meegemaakt. 

Altijd was hij zwak en ziek. Als opgroeiend kind vond ik het 

heel vreemd wanneer ik andere vaders zo maar gezond mee zag 

eten. Ik heb mijn vader nooit echt zien eten, geen warme 

maaltijd, geen brood; hij at melkpap en beschuit. Nog zie ik het 

rode melkkannetje op het fornuis staan – het stond er altijd. En 

als hij af en toe toch weer eens probeerde iets stevigers te eten, 

liep hij even later weer krom van de pijn. 

 

Ondanks alles bezat hij een zeer positief geloofsleven en hij 

leefde de blijheid van zijn geloof aan al zijn twaalf kinderen 

duidelijk voor. Ik herinner me nog goed de woordkeus van zijn 

gebeden: altijd was hij dankbaar voor de vele goede gaven. Die 

dank klonk vooral door in het avondgebed waarbij we allemaal 

geknield lagen. Heel indringend droeg hij ons dan op aan zijn 

Hemelse Vader. Hij vroeg Gods zegen over hen die naast hem 

geknield lagen ‘en zich straks onder dit dak te ruste zullen 

leggen’, over hen die op dat ogenblik nog niet thuis waren, 

‘maar straks thuis zullen komen en zich dan ook onder dit dak 

te ruste zullen leggen, en over hen die niet thuis zullen komen 

maar zich straks onder een ander dak te ruste zullen leggen.’ Zo 

legde hij zijn kinderen iedere avond vertrouwend neer in de 

armen van zijn Hemelse Vader. 

 

Op die zondagmiddag werden we tijdens de kerkdienst 

opgeroepen naar huis te komen: het was helemaal niet goed met 

vader. De ambulance stond voor de deur maar de dokter hield 



 
 

ons tegen: ‘Nee, niet allemaal afscheid van hem nemen, dat is 

nu veel te vermoeiend en te emotioneel voor hem!’ 

 

Vijf minuten later reed de ziekenauto ons erf af, richting 

Amersfoort, naar het St. Elizabeth Ziekenhuis. Nooit zal ik die 

wegrijdende ziekenauto vergeten met die aldoor zwaaiende 

witte hand van onze vader. We hebben hem nooit meer levend 

gezien. 

 

Het waren zware en vreemde dagen tussen overlijden en 

begrafenis. Het leek alsof de hele wereld anders geworden was: 

het huis, de weilanden, de bomen, de bloemen, de tuin – alles… 

 

Ik heb toen wel drie nachten gewaakt bij ons paard. De vos waar 

vader zo van gehouden had, was juist die week uitgeteld en het 

was vaders wil dat er dan gewaakt werd. Een gezond veulentje 

– daar hing immers veel van af. Niet dat ik zo veel om paarden 

gaf, maar ik bleef toen graag op omdat ik dan alleen bij m’n 

vader kon zijn. Hij stond thuis, op de heerd opgebaard. Van de 

stal liep ik steeds weer naar de heerd. Uren heb ik stil naast hem 

gezeten. Hij lag daar zo… zo mooi eigenlijk, zo heel vredig en 

met iets van een glimlach. 

 

Bedankt Va, dat je me De Weg gewezen hebt! 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Goddelijk verdriet 
 

Soms, maar wie weet vaak, 

functioneren Kerk en Bijbel als afgoden 

waardoor God ons niet bereiken kan. 

 

 

Vakantietip 
 

Doe het: 

vóór je op vakantie gaat, 

ontdek eerst de heerlijke vakantieoorden 

diep, diep in jezelf 

 

 

 

In de voering 

 

Ik zocht en zoek, ik zoek en zocht, 

maar vond Hem niet. 

 

Het lag aan mij, geheel en al: 

Hij was zo dichtbij, ja zelfs ín mij, 

 

Ik zocht verkeerd, ik zocht niet goed. 

Waar was en is Hij dan? 

In de voering van mijn hart. 
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