
God… met 95 andere woorden 
Aalt van de Glind 

 

“Een vaste burcht is onze God,” zong doctor Maarten 

Luther  

“God is van verbeelding,” doceerde professor Harry 

Kuitert. 

“God bestaat niet,” meent dominee Klaas Hendrikse.  

“God is iets,” denkt bestuurder Ronald Plasterk. 

 

Dit boek gaat niet over Luther en is evenmin 

tegen Luther. 

Maar dankzij Luther kennen we God als 

genadevolle en liefhebbende Vader van mensen. 

Geen eisenstellende Grote Baas, maar Licht en 

liefde in een Onzegbaar Geheim.  

Hij is meer dan kerken kunnen leren, Zij lijkt 

sprekend op oma in de tuin en mensen zijn bijna 

goddelijk! 

 

Na een inleiding over geloven en weten volgen 95 

verschillende antwoorden op de vraag naar God. Het 

zijn opgetekende ervaringen en originele teksten in 

kleurrijke schetsen van pelgrims onderweg.  

De meesten zijn georiënteerd op de Bijbel, maar ook 

de andere wereldreligies komen in beeld. Wij zijn ten 

slotte allemaal mensenkinderen van dezelfde God: 

ongelovig, anders gelovig of gelovig. 

Met citaten van onder meer Titus Brandsma, Bob 

Dylan, Pascal en Luther. 

Plus enkele illustraties van ruimte en tijd.  

 

Verkrijgbaar in de boekhandel, via bol.com en bij 

uitgever Van Warven. 


